
 

 

 

Beste lezer van het Vijverblad, 

 

Voor u ligt alweer een nieuwe editie van het 

Vijverblad (september 2021). Als het goed is, 

hebben velen van ons kunnen genieten van een 

welverdiende vakantie in het binnen- of 

buitenland. Het zomerse weer in Nederland is 

niet bijzonder mooi geweest, maar als je het 

wilde, kon je deze zomer weer vakantie houden 

op de manier zoals je dat zelf het liefste doet. 

Zo haal je de meeste voldoening uit je vrije tijd. 

Voor vakanties geldt namelijk hetzelfde als voor 

medicijnen: het soort hangt af van de kwaal die 

bestreden moet worden. Mensen die zwaar 

fysiek werk doen, zijn veelal het meest gebaat 

bij een vakantie waarvan je kunt uitrusten. Zo 

werden de Spaanse Costa’s in de jaren zeventig 

razend populair. Tegenwoordig doen veel 

mensen vooral ook mentaal werk of staan onder 

mentale druk en dan kun je beter actieve dingen 

doen in plaats van op het strand liggen. Maar 

over het algemeen geldt: door een vakantie kun 

je je batterij opladen. We hopen dat voor 

menigeen de batterij weer voldoende opgeladen 

is om weer met frisse zin de laatste maanden 

van het jaar in te gaan. De frisse moed en zin 

zien we dagelijks ook in de Basserie en Plaza 

van De Vijverhof: de bedrijvigheid neemt toe en 

iedereen komt weer in zijn/haar “normale” 

levensritme. Activiteiten, verenigingen e.d. zijn 

weer (gedeeltelijk) opgestart en hierdoor 

kunnen we weer gaan genieten van de 

dagelijkse dingen en elkaar weer op een 

ongedwongen wijze ontmoeten.  

 
We wensen u veel leesplezier!  

 

Mede namens het managementteam van De 

Vijverhof 

Sjaak Immerzeel, Manager Vastgoed & Facilitair 
 

N.B. 
 

Vanwege de vakantieperiode komt het 

huurdersbulletin van september te vervallen, de 

eerstvolgende editie verschijnt 27 september a.s. 

 

Wereld Alzheimer Dag 2021. 
Het thema van de wereld Alzheimer dag van dit jaar 

is: ‘De vele gezichten dementie’. 

Op deze dag vragen we extra aandacht voor 

dementie.  

 

 

De volgende nieuwsbrief komt maandag 

27 september 2021 weer uit.  



 

 

Bedankt! 
Dinsdagmiddag 27 juli was de  

barbecuemiddag voor de 3e etage 

gepland. We hoopten allen op mooi  

droog en zonnig weer. Maar toch is, 

voor alle zekerheid, met hand- en  

spandiensten 2 dagen daarvoor een 

grote tent op het parkeerterrein opgebouwd! 

Gelukkig maar! Maandag was het nog redelijk 

weer en hebben de bewoners van de 4e etage een 

heel fijne middag gehad. Hoop ik! 

Daarna, dinsdag 27 juli, begon ook aardig (wat 

weer betreft). De hapjes vooraf met stokbrood en 

kruidenboter waren voortreffelijk. De muziek en 

zangbegeleiding door onze kok waren ook heel erg 

leuk en werden erg op prijs gesteld! Helaas 

tijdens onze maaltijd een regenbui! Geen gewone 

regenbui, maar het water viel met bakken uit de 

hemel. Gelukkig zaten wij op een mooi, droog 

plekje en het was een bui. Kort maar hevig! Dank 

aan degenen, die de tent hebben opgebouwd. 

Dank aan allen, die deze BBQ zo geweldig hebben 

voorbereid en klaargemaakt. 

Cocky R.  
 

Activiteiten 
Op donderdag 2 september komt Frans van Es 

een fotopresentatie geven tijdens het Gouden 

uurtje. Hij vertelt daarin over de verdwenen kleine 

winkeliers en venters aan de Bermweg, 

Capelseweg en Hoofdweg. De presentatie begint 

om 10.00 uur in de Plaza. Er mogen maximaal  

50 personen bij aanwezig zijn. Uiteraard houden 

wij de 1,5 meter aan. Als u hier graag bij wilt zijn, 

kunt u zich opgeven bij Team Welzijn. 
 

Op donderdag 16 september vindt een 

muziekoptreden plaats met Nederlandse 

meezingliedjes. Artiest Arthuro treed voor u op in 

de Plaza. De zaal gaat open om 18.30 uur en om 

19.00 uur begint het optreden. Kosten hiervoor 

zijn € 2,50. Consumpties zijn voor uw eigen 

rekening. Er zijn 50 mensen welkom in de zaal. 

Uiteraard houden we rekening met de corona 

regels. 

U kunt zich hiervoor opgeven bij Team Welzijn. 

 

Op Zaterdag 18 september komt  

de Motorclub Pionier van 10.30 uur tot 11.00 uur 

met historische motorrijwielen; 

uit de jaren ’50 en ’60. U bent hierbij van harte 

welkom. Uiteraard houden we 

rekening met de corona 

regels. 

 

 

Op zaterdag 25 september is er een optreden van 

Muzikaal koper kwartet EMM Heerjansdam. Het 

kwartet bestaat uit een trompet, een bugel, een 

hoorn en een bas. U bent van harte welkom. Er 

zijn 50 plekken beschikbaar in de Plaza. U kunt 

zich hiervoor opgeven bij Team Welzijn. Uiteraard 

houden wij de 1,5 meter aan. Kosten hiervoor 

bedragen € 2,50. Consumpties zijn voor uw eigen 

rekening. De zaal gaat om 14.00 uur open en het 

optreden is van 14.30 uur – 15.30 uur.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

 
 

Een mooi moment…… 
 

Groeten uit........ 
De vakantieperiode zit er voor veel mensen 

alweer op. Iedereen heeft ervan genoten op 

zijn eigen manier. Voor sommigen was dit 

een reis naar een ver land en anderen 

hebben de keuze gemaakt om in Nederland 

te blijven.  

Hoe was het vroeger voor u? Heeft u mooie 

herinneringen aan een vakantie? Welke 

plaatsen in Nederland heeft u bezocht voor 

een vakantie? Bent u wel eens in het 

buitenland geweest voor een vakantie? 

Van de mensen om mij heen hoor ik ook wel 

dat er vroeger geen gelegenheid was om op 

vakantie te gaan. In die tijd was een dagje 

uit al een bijzondere aangelegenheid.  
 

Wist u dat u rond de Vijverhof ook kunt 

genieten van mooie, wilde planten? Op het 

lange voetpad langs de Vijverhof groeien de 

meest mooie en wilde planten in diverse 

kleuren en met verschillende geuren. 

Mooie gele, kleine zonnebloemen 

(Helianthus), de rode zonnehoed (Echinacea 

purpurea) en dille (Anethum graveolens).  

Dit is dezelfde dille die u in uw soep kunt 

gebruiken en die visgerechten extra 

smakelijk kan maken. 
 

Deze mooie planten zijn zeker het bekijken  

waard. Op die manier kunt u van een mooi 

moment genieten dicht bij huis, want een 

mooi moment is niet alleen ver van huis te 

vinden, maar soms ook zo dichtbij. 

      

                          Desiree Voskamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kringloopwinkeltje. 
Vanaf 10 september opent Simon Fijan weer 

op elke vrijdag de deuren van zijn winkel.  

De openingstijden zijn van 12.00 uur tot 

15.00 uur. Vanaf 8 september zal Simon ook 

elke woensdagmiddag een kleine verkoop 

houden bij recreatieruimte de Merel van 

14.00 uur tot 16.00 uur.  

De corona maatregelen worden in acht 

genomen. Bij vragen kunt u contact opnemen 

via 06-22460885. 

 

 

 



 

Zo maar een dag. 
Willeke Alberti zong het jaren geleden al: ‘Zomaar een 

dag’. 

Soms is er geen reden tot een feestje, maar kun je ook 

van een gewone dag een klein feestje maken.  

Zo hadden we op een gewone donderdag een lekkere 

vismaaltijd naast de normale warme maaltijd van De 

Vijverhof. Er was verse kibbeling en heerlijke haring 

met brood en uitjes. Een paar ballonnen, een mooi 

gedekte tafel en de feestmiddag was compleet, wat 

hebben we genoten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doppen sparen. 
In de Merel hebben we jaren lang met elkaar diverse 

soorten plastic doppen gespaard voor het goede doel, 

o.a. de stichting Hulphond. Helaas is het voor ons niet 

meer haalbaar om al deze doppen wekelijks weg te 

brengen naar de desbetreffende inzamelpunten. 

Dus, vanaf nu liever geen plastic meer inleveren bij de 

Merel. Dank voor de inzet van de afgelopen jaren. 

 

 

 
Hondenpoep op de Jeu de Boules baan 
Geachte hondenbezitters, 

Twee weken geleden heb ik de Jeu de Boules baan 

moeten ontdoen van enkele hondendrollen. Dit was 

geen prettig klusje om te moeten doen. 

Wat u misschien niet weet, is dat de deelnemers de 

ballen over de baan rollen. 

De ballen worden, als het potje klaar is, met de blote 

handen opgeraapt. Het is natuurlijk niet hygiënisch als 

er dan urine en ontlasting op de baan ligt.. 

Namens alle Jeu de boules deelnemers verzoek ik u 

vriendelijk om uw hond niet op de Jeu de Boulesbaan 

zijn of haar behoefte te laten doen. 

 

Wij rekenen op Uw medewerking. 

Hugo Demper 

 

 

 

 
 

 
 
Diergaarde Blijdorp. 
Tijdens het Gouden uurtje gaf mevrouw Spee een 

presentatie over diergaarde Blijdorp, waar zij als 

gids heeft gewerkt. 

Ze vertelde onder andere over het ontwerp van 

de architect Sybold van Gravensteijn. Werk van 

deze architect is veel te vinden in Blijdorp: brug, 

gebouwen, hekken en uitkijktoren zijn of waren 

van zijn hand. De uitkijktoren werd gesloopt in 

1972 vanwege betonrot. De mensen zaten vol 

interesse te kijken en er kwamen veel 

herinneringen boven.  

                                           Mevrouw Spee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na anderhalf jaar!!! 
Wat waren we blij toen we hoorden dat er weer 

een Katholieke viering in het Trefpunt mocht 

worden gehouden. 1½ jaar is dat niet mogelijk 

geweest. We moesten natuurlijk wel alle 

voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Het was 

jammer dat de bewoners van de 1e en 2e 

verdieping nog niet gehaald mochten worden. 

Natuurlijk was het wel te begrijpen dat men zo 

voorzichtig mogelijk wil zijn. 

Iedereen was blij elkaar te ontmoeten en samen 

te kunnen bidden en zingen. Als evangelielezing 

voor deze 1e viering hadden we gekozen voor 

Matteüs 14: 22-33, de storm op het meer. In alle 

onzekerheid roept Jezus naar zijn leerlingen dat 

zij niet bang moeten zijn. En Hij steekt zijn hand 

uit om de kleingelovige Petrus uit het water te 

redden. Daarna brengt Hij de wind en de golven 

tot rust. 

Wij hebben allemaal een moeilijke en ook 

angstige periode doorgemaakt. Maar in alle 

onzekerheid en verdriet mochten we erop 

vertrouwen dat God ons redt. Hij redt ons door de 

liefdevolle verzorging van alle verplegenden en 

verzorgenden, van alle artsen in de ziekenhuizen. 

Hij redt ons door de inzet van geleerden die zich 

ingezet hebben om een vaccin te ontwikkelen. Hij 

redt ons door de inzet van de overheid, die de 

moeilijke taak had de juiste maatregelen te 

nemen. Maar Hij redt ons ook door ieder hartelijk 

woord, ieder telefoontje, door de nabijheid van 

onze medemens. 

Laten we vol vertrouwen naar de toekomst 

kijken. Misschien mogen we op 3 september weer 

de bewoners van alle verdiepingen 

verwelkomen… Ik kijk ernaar uit! 
 

Hartelijke groet, Tiny Suijker. 

 

 

                     Felicitaties 
                                                  Lorissa Hindriks (Zorg) 
                                                  is 10-8-2021 bevallen 

                                                  van een zoon:  Maél    
 
                                                 Danielle Mees (Zorg) 
                                                 is 17-8-2021 bevallen 
                                                 van een zoon: Daley                                                                                                 

                   Gefelictieerd! 



 

Kerkdiensten op TV 
Op zondagmorgen kunnen bewoners van het 

verpleeghuis om 10.00 uur de kerkdienst van de 

Dorpskerk op TV-kanaal 991 volgen.  

In september gaan hierin voor: 

5 september: Ds. Cluistra (om 9.15 uur vanwege 

viering Heilig Avondmaal!) 

12 september: ds. P. de Jong. 

19 september: ds. Cluistra. 

26 september: ds. Cluistra. 

Kunt u kanaal 991 niet vinden of staat deze nog niet 

goed ingesteld op uw TV, neemt u dan contact op 

met Peter Versloot of met de Technische Dienst. 

 

Mogelijkheid volgen weeksluiting via TV of 
internet 
Het is mogelijk om (o.a.) de weeksluiting live uit te 

zenden! Dan kunnen bewoners van het verpleeghuis 

dit op TV (kanaal 991) en anderen het via You Tube 

volgen als men niet in de gelegenheid is om naar 

het Trefpunt te komen. Maar… het uitzenden doen 

we alleen als mensen er belangstelling voor hebben. 

Daarom aan u de vraag: zou u het fijn vinden om 

(nu en dan) de weeksluiting via de TV of internet te 

volgen? Geef het dan door aan Peter  

(06-24476099 / p.versloot@hsbdevijverhof.nl / via 

postvakje). Ik kijk uit naar uw reactie! 

 

Gedicht / lied 
Onlangs overleed iemand die mij haar lievelingslied 

had toevertrouwd. Misschien heeft u ook wel zo’n 

lied, gedicht of tekst die u raakt of die met u 

meereist op de levensweg. Voor deze vrouw was 

haar lijflied: ‘Als g’ in nood gezeten’. Graag deel ik 

dit lied met u. En voel u vrij om uw ‘lievelingstekst’ 

met me te delen! 

 

Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet. 

Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. 

Vrees toch geen nood! ’s Heren trouw is groot, 

en op ’t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood. 

Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 

God zal u behoeden, Uw toeverlaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

God blijft voor u zorgen; goed is de Heer. 

En met elke morgen, keert zijn goedheid weêr. 

Schoon g’ in ’t verdriet, nergens uitkomst ziet, 

groter dan de Helper, is de nood toch niet. 

Wat ons ontviele, Redder in nood! 

Red slechts onze ziele, uit zonde en dood. 

 

Vakantie 
Van 11-19 september ben ik afwezig.  

Wilt u iemand spreken en kan dat  

niet wachten tot ik terug ben, dan  

kan in noodgevallen een beroep worden gedaan 

op de geestelijk verzorgers van De Zellingen 

voor telefonische ondersteuning. Via de 

receptie van De Vijverhof zijn zij op door-de-

weekse dagen ’s morgens te bereiken of via de 

mail op: geestelijkeverzorging@zellingen.nl  

Hartelijke groet, Peter Versloot 

 

Vieringen in de Vijverhof 
In augustus zijn de weeksluiting (iedere vrijdag 

om 15.00 uur) en de Katholieke viering (1e 

vrijdag van de maand om 10.30 uur) weer 

opgestart in het Trefpunt. Wat waren de 

mensen blij om elkaar weer te ontmoeten en 

samen te kunnen zingen! De afgelopen maand 

konden per keer ca. 20 mensen de vieringen 

bijwonen. Ook in september zal dat nog zo zijn 

vanwege de geldende regels. Wilt u de 

vieringen bijwonen? Dan bent u van harte 

welkom! U moet zich helaas nog wel even van 

tevoren aanmelden o.v.v. naam en telefoon- of 

kamernummer. Bij te veel aanmeldingen 

krijgen de bewoners van het verpleeghuis 

voorrang. 

Aanmelden voor de weeksluiting kan bij Peter 

Versloot (p.versloot@hsbdevijverhof.nl / 

06-24476099). 

Aanmelden voor de Katholieke viering kan bij 

Tiny Suijker (psuijker78@gmail.com /  

06-24282042). 

Fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten! 

 

Houdt u van zingen? Zing dan mee! 
Het Christelijk Gemengd Ouderenkoor Capelle 

a/d IJssel o.l.v. Wiggert Pols zou heel graag 

nieuwe leden verwelkomen. Het is een heel 

gezellig koor waar iedereen zich thuis voelt. We 

vinden de donderdagmiddag allemaal heel fijn 

om naar uit te kijken en repeteren enthousiast! 

Kom eens een koorrepetitie meemaken om de 

sfeer te proeven, natuurlijk geheel vrijblijvend. 

We repeteren donderdagsmiddags van 14.00-

16.00 uur in het Trefpunt in de Vijverhof. D.V. 

2 september starten we weer.  

Ook gaan we 1 of 2 keer per jaar een dagje uit 

en zingen dan 's middags in een verpleeghuis 

ergens in het land. Onderweg  

drinken we koffie/thee en  

tussen de middag genieten  

we in een gezellig restaurant  

van een heerlijke lunch.  
 

Hopelijk tot ziens!! 

 

Info en/of aanmelden bij:  

Janny Fijan (06-17352382) 

Johan van Bokkem (06-27396433) 
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