
 

 

 

Beste lezers van ’t Vijverblad, 

 

Inmiddels zijn we alweer midden in de 

zomervakantie beland. We zien collega’s, familie 

en vrienden op reis gaan en weer terugkomen. 

Evenals vorig jaar gaat de reis meestal naar een 

mooie bestemming in eigen land, we moeten 

nog even wachten op de verhalen over verre 

oorden en exotische bestemmingen.  

Op het moment van schrijven van dit voorwoord 

is het opnieuw een spannende tijd. Helaas 

moest een aantal versoepelingen in het land, 

waar we juist zo ontzettend blij mee waren, 

weer worden teruggedraaid. Nederland is rood 

gebied.. 

Hoe zich dit in de komende tijd gaat ontwikkelen 

weten we natuurlijk niet. Wat we wel weten is 

dat we ontzettend blij zijn dat we binnen De 

Vijverhof weer volop bezig kunnen zijn met het 

opstarten en uitbreiden van diverse activiteiten. 

Zowel op de verpleegafdelingen als bijvoorbeeld 

in de Plaza, de Brasserie en de Merel worden 

weer activiteiten  georganiseerd. Heerlijk, we 

zien weer wat van de zo gemiste reuring terug 

in De Vijverhof! We zijn erg blij met deze 

stappen. Hopelijk kunnen we de komende 

periode gestaag verder gaan met het uitbreiden 

van onze activiteiten en kunnen we elkaar daar 

ontmoeten! 
 

Graag maken we van de gelegenheid gebruik 

om u (nogmaals) attent te maken op het leuke 

bankje dat voor de Brasserie staat. “Praat 

vandaag over morgen” is het thema  

dat bij dit bankje hoort. 

We nodigen u van harte uit om  

plaats te nemen op het bankje en  

met elkaar het gesprek aan te gaan. 

Wat wilt u zelf in de toekomst? Hoe kunnen we 

met elkaar de ouderenzorg in de toekomst 

vormgeven? Naast het bankje staan kaarten met 

voorbeeldvragen die behulpzaam kunnen zijn bij 

het gesprek. Iedereen -jong èn oud- is van harte 

welkom om plaats te nemen op het 

gespreksbankje. 
 

Wij wensen u een hele fijne, zonnige zomer toe. 

Mocht u lekker op vakantie gaan, dan wensen wij 

u een prachtige tijd en kom graag veilig weer 

thuis! 

 

 

Mede namens het management team van 

De Vijverhof, 

Annemieke Zwijnenburg 

HR Manager 

 
 

De Cliëntenraad. 
De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke 

belangen van bewoners. Het bestuur van De 

Vijverhof moet bij beslissingen rekening houden 

met de adviezen van de Cliëntenraad. 

 

Dat gaat bijvoorbeeld over zaken als aanpassingen 

in het gebouw, het kwaliteitsplan, veiligheid, 

voedingsaangelegenheden, gezondheid en 

hygiëne, geestelijke verzorging en recreatie. 

Kortom: over de kwaliteit van zorg en welzijn. 
 

De Cliëntenraad van De Vijverhof bestaat op dit 

moment uit vijf leden: 

Wilma Klevering (voorzitter), Lina Krab, Han 

Laugs, Bert Maasbommel en Marianne Terpstra. 

We overleggen 6 x per jaar met de bestuurder en 

vergaderen verder zo vaak het nodig is. 
 

Heeft u vragen voor de Cliëntenraad, neem dan 

contact met ons op via de postbus op de begane 

grond in de gang tegenover de kapper of via: 
clientenraad@hsbdevijverhof.nl 
 
 

 

De volgende nieuwsbrief komt maandag 

30 augustus 2021 weer uit.  

mailto:clientenraad@hsbdevijverhof.nl


 

Het terras is weer open. 
Na alle versoepelingen is ook het terras bij de 

recreatieruimte van de Merel weer geopend.  

De stoeltjes en tafels staan weer schoon voor u 

klaar. Ook in het weekend mag u gerust van het 

terras genieten als het zonnetje schijnt.  

De kussentjes zijn voor vrij gebruik en schijnt de 

zon te fel: open dan de parasols. 

 

De plantenbakken zijn gevuld met diverse vaste 

planten en het straalt weer gezelligheid uit. 

 

                                              Lisa en Desiree 

 

 
 

 
 

Timmerclub. 
We zijn alweer een aantal weken geleden van 

start gegaan met de Timmerclub. Hier worden 

mooie kunstwerken van hout gemaakt. Er zijn 

verschillende boeken om in te kijken. Zo kunt u 

een voorbeeld uitkiezen om na te maken. Voor 

onze vaste vrijwilliger Chris is er niets te gek om 

te zagen: er worden puzzels gemaakt, een 

kapstok, vogelhuisjes en verschillende dieren. 

Lijkt het u leuk om ook een eigen kunstwerk te 

maken, om te schuren en te verven? Dan bent u 

van harte welkom op woensdagochtend vanaf 

10.00 tot 11.30 uur. Locatie: Brasserie/Plaza.  

 Team Welzijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U vraagt Ed draait. 
Op woensdagochtend om 10:00 uur vindt er in de 

Plaza een muziekactiviteit plaats. U kunt hier uw 

favoriete plaatje aanvragen en Edwin draait deze 

dan voor u. Er worden dan herinneringen 

opgehaald van vroeger. Er wordt vrolijk 

meegezongen en af en toe wordt er een dansje 

gemaakt. U bent van harte welkom. 

 

Klaverjasclub. 
Lieve klaverjas vrienden,  

Na alle Corona perikelen willen wij vanaf  

31 augustus weer beginnen met klaverjassen.  

Wij kunnen hierbij nog wel een paar nieuwe leden 

gebruiken. 
 

De contributie is 6 euro per maand. Het 

klaverjassen vindt plaats op dinsdagavond vanaf 

19.00 uur. U kunt ons dan vinden in de Brasserie 

van de Vijverhof. 
 

Als u klaverjassen leuk vindt, kunt u zich 

aanmelden bij de volgende personen: 
 

Riet Meijer 06-10715823 of Ria Kok 06-24427014 

Tot snel! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

 
 

Een mooi moment…… 
 

Op 7 en 8 juni was er de wandel-2-daagse.  

Wat was het een succes! 

Het weer was geweldig en de sfeer was 

ontspannen en fijn. Met hulp van alle 

vrijwilligers en medewerkers zijn het  

2 geweldige dagen geworden. 

Als bedankje kreeg ik dit handgeschreven 

briefje van een mevrouw. Hierin laat ze mij 

weten hoe enorm ze genoten heeft van de 

wandeling.  

Verder behoeft deze brief geen uitleg, want 

wat een dankbaarheid straalt er uit 😊. 

 

Dit soort brieven maakt dat je je als 

medewerker zeer gewaardeerd voelt.  

Dank daarvoor. 

 

Desiree Voskamp 

 



 

De Moestuin. 
Regelmatig zijn wij met de cliënten van de 

dagbesteding te vinden in en rondom de 

moestuin. Voor het poten van de aardappelen, 

planten van zaadjes en het bezichtigen van de 

groei. Een ander geheim voor de groei is er af en 

toe met liefde tegen praten. Onze vrijwilligster 

Lous geeft regelmatig water. We hebben 

inmiddels al verschillende groenten en fruit 

geproefd, zoals andijvie, komkommer, tomaten, 

sla, aardbeien en rode biet. Ook zijn we blij met 

onze eerste aardappeloogst. 

                                            Team Welzijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zitdansen. 
De Vijverhof swingt tijdens het zitdansen! “Kun je 

zittend dansen?" hoor ik u zeggen. Jazeker!!! 

Lekker zittend op uw stoel kunt u heerlijk 

swingen op mooie muziek. En alle ledematen 

doen mee, dus het is ook nog goed voor uw 

lichaam. Al een aantal keren heb ik (Ans) zo'n 

gezellige zitdansles mogen verzorgen in De 

Vijverhof en het is iedere keer weer een feestje 

om te doen.  

Gezeten in een grote kring gaan we samen los op 

allerlei muziekstijlen: we rock-en-rollen op 

nummers van Elvis, gooien onze benen een 

stukje de lucht in tijdens de Parijse Cancan, 

stampen vurig op een Spaanse tango of wals, en 

bewegen heen en weer met het orkest van André 

Rieu. Natuurlijk wordt er volop meegezongen.  

En voor wie nog een extra dansje wil wagen, is er 

in de pauze en na afloop van de les altijd nog 

even de mogelijkheid. En ik dans dan maar al te 

graag met u mee! Kom gerust eens kijken, of 

liever nog: doe gezellig mee.  

De volgende les staat gepland op 31 augustus om 

14.30 uur in de Plaza. De inloop is om 14.00 uur.  

Heel graag tot ziens. 

 

Ans van Roermond & Edwin Mersch, Team welzijn 

 

 

 

 

 

Vakantie… 

Er is zoveel moois te zien… 

Ook in Nederland! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konik paarden in de         Schaapskudde in de 

Biesbosch                  Biesbosch                    

  

Tour de France. 
Tijdens de tour de France hebben de bewoners hard 

hun best gedaan om zoveel mogelijk kilometers te 

fietsen op de Silverfit. Wij zijn ontzettend trots op 

iedereen die meegefietst heeft, maar ook op de 

toeschouwers. Zonder de aanmoedigingen zou het niet 

gelukt zijn om zoveel kilometers te fietsen. We hebben 

na afloop op maandag onder het genot van een kopje 

koffie en stukje vlaai nagepraat over drie gezellige, 

competitieve weken. Het fietsen met de Silverfit blijven 

we volhouden; zo kunnen we nog veel mooie routes 

bekijken.  

                                    Team Welzijn 

 

 

 

 

 

 

 

Pasar Malam. 
We waren al druk bezig met de voorbereiding van een 

“Pasar Malam”. Maar helaas moeten we dit tóch 

annuleren. Het leek er even op dat we de goede kant 

uitgingen en dat we in september wel weer iets konden 

vieren, maar we vinden het toch té veel risico en er 

zitten organisatorisch teveel haken en ogen aan om dit 

op een veilige manier te kunnen laten plaatsvinden. 

Helaas zullen we het dus nog een jaartje moeten 

uitstellen. 

 

                                                        Team Welzijn 

 

 

“Naaiatelier Corry” in de Brasserie. 
Corry komt weer met de naaimachine 

naar de Brasserie om voor onze  

bewoners en huurders iets te kunnen  

beteken met kleine klusjes en licht  

verstelwerk. Mocht u verstelwerk hebbe:, Corry is er 

weer op vrijdagochtend 30 juli vanaf 10.00 uur in de 

Brasserie. U bent van harte welkom.  

 

 

BBQ. 
Er wordt een BBQ voor de bewoners van de 3e en 4e 

etage gehouden op maandag 26 en dinsdag 27 juli.  

Dit gebeurt op de parkeerplaats van De Vijverhof.  

Het is mogelijk dat u wat geluidshinder ervaart, maar 

we zullen er alles aan doen dit tot een minimum te 

beperken. De BBQ is van 16.00 uur tot ongeveer 20.00 

uur. Excuses voor eventuele overlast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuiderzeemuseum             Bergambacht 

 

 



 

Reizen. 
Tijdens de Huiskamervieringen op de 1e en 2e etage 

hadden we het in juli over ‘reizen’. Wat hadden de 

bewoners veel gereisd! Op bezoek in Canada en 

Australië bij familie. Vanwege werk naar India en 

Nieuw-Guinea. Met een groepsreis naar Israël. Op 

vakantie in heel wat Europese landen en zelfs (ver) 

daarbuiten. En niet te vergeten de emigratie vanuit 

Indonesië, Argentinië en De Krim naar Nederland. 

Indrukwekkend! En binnenkort zullen er weer vele 

reisverhalen worden gedeeld door medewerkers en 

(klein)kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in de Bijbel staan veel ‘reisverhalen’. Het gaat 

dan vooral om emigreren, rondtrekken en op weg 

zijn naar een bestemming/met een doel. Denk aan 

Abraham op weg naar het beloofde land, Mozes die 

40 jaar met het volk Israël door de woestijn trok en 

Paulus op zijn zendingsreizen. Ook Jezus heeft veel 

gereisd. Al voor zijn geboorte van Nazareth naar 

Bethlehem, als baby op de vlucht naar Egypte, 

rondtrekkend in Galilea om het Koninkrijk van God 

te verkondigen en doelgericht op weg naar 

Jeruzalem, Zijn bestemming – daar moest het gaan 

gebeuren op Goede Vrijdag en Pasen. 

 

Zelf zijn wij allemaal op reis op onze ‘levensweg’. 

Veel bewoners hebben er al een lange reis opzitten. 

De levensweg kende mooie wegen, oases en 

uitzichten, maar ook heel wat kuilen, bergen en 

moerassen. Dit alles draag je mee in je ‘rugzak van 

het leven’. De mooie dingen maken de last lichter, 

de moeilijke dingen maken de rugzak zwaarder. Ook 

was het soms moeilijk om de juiste wegen te 

vinden; bevonden mensen zich op kruispunten, 

doodlopende wegen, omwegen en rotondes. 

 

Hoe belangrijk zijn dan ‘wegwijsborden’ in je leven. 

De Bijbel die je richting geeft en mensen om je heen 

die een stukje meelopen en op weg helpen. Zo is 

ook God er altijd bij op onze levensweg en wil ons 

(bege)leiden. Zijn Naam is niet voor niets JHWH: Ik 

ben (erbij). Zoals er in het gedicht over de 

Voetstappen in het zand zo mooi staat: Hij loopt 

met ons mee en op de moeilijkste momenten op 

onze levensweg wil Hij ons zelfs dragen. 

 

Zo mogen en kunnen we vol vertrouwen onze 

levensweg gaan. Tot we uiteindelijk op onze 

bestemming arriveren: Gods hemelse rijk. 

 

Een goede zomermaand gewenst met mooie 

vakantie- en levensreis-verhalen! 

Hartelijke groet, Peter Versloot  

(06-24476099 / p.versloot@hsbdevijverhof.nl) 
 

Vieringen. 
Heel voorzichtig en onder voorbehoud van de 

ontwikkelingen worden vanaf 1 augustus de 

weeksluiting (iedere vrijdag om 15.00 uur) en 

de Katholieke viering (1e vrijdag van de maand 

om 10.30 uur) weer opgestart. Ze vinden plaats 

in het Trefpunt. Er kan een beperkt aantal 

mensen aanwezig zijn vanwege de nog altijd 

geldende regels en daarom is aanmelding 

vooraf noodzakelijk. 

 

Aanmelden voor de weeksluiting kan bij Peter 

Versloot (p.versloot@hsbdevijverhof.nl of  

06-24476099). Graag onder vermelding van 

naam en telefoonnummer of kamernummer. Bij 

te veel aanmeldingen krijgen bewoners van het 

verpleeghuis voorrang.  

 

Voor de Katholieke viering op 6 augustus nodigt 

Tiny Suijker de bewoners van de Vijverhof 

persoonlijk uit, zodat ze weet wie / hoeveel 

mensen er komen. 

 

Fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondagmorgen kunnen bewoners van het 

verpleeghuis om 10.00 uur de kerkdienst van 

de Dorpskerk op TV-kanaal 991 volgen. In 

augustus gaan hierin voor: 

1 augustus : Ds. Cluistra. 

8 augustus : Ds. Cluistra. 

15 augustus: Ds. Sparreboom  

(Nieuwerkerk a/d IJssel). 

22 augustus: mw. Bomhof-Vrij. 

29 augustus: Ds. Fredrikze (Harderwijk). 

 

Kunt u kanaal 991 niet vinden of staat deze nog 

niet goed ingesteld op uw TV, neem dan contact 

op met Peter of de Technische Dienst. 

 

 

 

Duofiets. 

Peter van Tilburg (vrijwilliger bij De Vijverhof) 

heeft zich weer aangemeld om op de maandag 

ochtenden met u te gaan fietsen op de duofiets. 

U kunt met hem contact opnemen om een 

afspraak te maken.  

Telefoonnummer: 06-10782348. 
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