
 

Beste lezers van ’t Vijverblad, 

 

Wat een prachtig winterweer kregen we cadeau 

in februari. Want wie had nog verwacht dat we 

in deze tot nu toe redelijk warme winter een 

berg sneeuw zouden krijgen in combinatie met 

flinke vorst, om vervolgens een aantal dagen 

later op prachtig natuurijs te kunnen 

schaatsen?! De laatste keer dat ik me de 

combinatie van zoveel sneeuw en ijs kan 

herinneren is alweer van 9 jaar geleden.  

Dit doet me ook denken aan de discussie die 

vrijwel meteen op gang kwam over een 

eventuele Elfstedentocht dit jaar. Een 200 

kilometer lange schaatstocht door Friesland,  

‘De Tocht der Tochten’. De laatste keer dat deze 

gehouden werd, was in 1997 en werd gewonnen 

door Henk Angenent uit Woubrugge. U kunt zich 

dit vast nog levendig herinneren. Helaas werd 

het door Corona dit jaar al vroeg bevestigd: er 

komt sowieso, al ligt er genoeg ijs, geen 

Elfstedentocht in 2021. Maar één ding is zeker: 

de eerstvolgende Elfstedentocht komt elk jaar 

een jaar dichterbij! 

Maar los daarvan: in het weekend van  

12 februari bond een groot deel van Nederland 

de schaatsen onder of maakte een wandeling 

door die mooie, witte wereld. Zo konden we 

even de huidige omstandigheden en de 

lockdown vergeten. Buiten is het immers veel 

makkelijker om afstand van elkaar te houden en 

frisse lucht doet altijd goed. Hopelijk heeft u ook 

kunnen genieten van het prachtige winterweer 

en het mooie uitzicht dat hiermee gepaard ging. 

 

 

 

Vooruitblikkend op het voorjaar hopen we dat 

door de steeds warmere temperaturen die er aan 

gaan komen, het virus ook steeds meer 

verdrongen wordt. Daarnaast is er inmiddels 

natuurlijk het vaccin, waardoor over een aantal 

maanden een groot deel van Nederland 

gevaccineerd is en we zo stapje voor stapje weer 

terug kunnen naar ‘het nieuwe normaal’.  

Want hoe fijn zou het zijn als we in de zomer 

weer kunnen genieten van het terras bij  

De Vijverhof, weer activiteiten kunnen 

ondernemen in de Plaza en Brasserie, we weer 

meer bezoek mogen ontvangen en op een 

normale manier onze boodschap kunnen doen in 

De Koperwiek? 

Laten we hopen dat dit binnenkort weer allemaal 

binnen handbereik ligt. Eén ding is zeker: we 

zullen er dan weer éxtra van genieten! 

 

Mede namens het managementteam van  

De Vijverhof, 

Pauline Macdaniel - Managementassistent 

 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief komt maandag 

29 maart 2021 weer uit.  



 

Met pensioen. 
Na 48 jaar werken in en om de  

Vijverhof ga ik donderdag 22 april  

2021 van mijn pensioen genieten.  

Vanwege corona kan ik niet van  

iedereen persoonlijk afscheid nemen. Maar ik wil 

een ieder het beste wensen en blijf gezond. Heel 

hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking. 

Toch zal ik iedereen best wel gaan missen in het 

werk, dat is zeker waar. Maar de vrijheid ga ik nu 

begroeten met mijn dromen. Ik geef iedereen een 

virtuele hand en groet, het gaat jullie allen goed. 

 

Met vriendelijke groet Lia Jongeneel (medewerker 

welzijn) 

 

Even voorstellen. 
Mijn naam is Lisa Kuijf en momenteel  

ben ik werkzaam op de 4e etage in  

De Vijverhof. Vanaf 26 april ga ik het  

stokje overnemen van Lia in de Merel. 

Te zijner tijd ontvangen jullie een folder in de 

brievenbus met informatie over de eerste weken. 

Er zal genoeg ruimte zijn om elkaar beter te gaan 

leren kennen. 

Natuurlijk ga ik de bewoners van de 3e en 4e 

etage missen, maar we zullen elkaar vast nog 

genoeg tegenkomen in de wandelgangen.  

Ik heb hier ontzettend veel zin in en kan niet 

wachten om jullie allemaal te ontmoeten. 

Lisa Kuijf 

 

Wanneer moet de klok in 2021 een uur 
vooruit gezet worden? 
Zomertijd 2021 begint op zondag 28 maart, de 

laatste zondag van maart. Je moet dan in de 

nacht van zaterdag op zondag de klok om 2 uur 

een uur vooruit zetten naar 3 uur. Dit betekent 

dus dat je een uur minder lang kunt slapen. Als je 

het even niet meer weet dan kan dit handige 

ezelsbruggetje je misschien op weg helpen: in het 

voorjaar gaat de klok een uur naar voren. 

 

Waarom en sinds wanneer zomertijd en 

wintertijd? 

In Nederland verzetten we de klok sinds 1977. 

Daarvoor was het – met uitzondering van enkele 

oorlogsjaren – niet nodig. De oorzaak was de 

oliecrisis: door de klok te verzetten, kunnen we 

elke dag langer profiteren van het daglicht en 

besparen we veel energie die anders nodig is voor 

bijvoorbeeld verlichting. 

Zowel tijdens de eerste als de tweede 

wereldoorlog hebben we in Nederland op bevel 

van de Duitsers ook al enkele jaren met een 

zomertijd gewerkt. Aangezien de oorlog al duur 

genoeg was, gingen Nederland, delen van België, 

Frankrijk en Engeland, samen met Duitsland over 

op zomertijd om kosten voor dure steenkolen te 

besparen. Deze kolen waren in die jaren schaars, 

maar wel nodig voor verwarming en verlichting. 

Tijdens de tweede wereldoorlog werden we 

verplicht om de klok te verzetten, zodat de klok in 

Nederland gelijk ging lopen met die in Duitsland. 

Na de oorlogen werd dit al snel weer afgeschaft. 

 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Een mooi moment…….. 
Op het moment dat dit Vijverblad verschijnt 

is het rond de datum van 1 maart.  

Geen bijzondere dag hoor ik u denken….Toch 

wel. Wist u dat het op 1 maart Nationale 

Complimentendag is?  

Een compliment geven kan van grote invloed 

zijn. Het kan iemands dag zo maar ineens 

een stukje vrolijker maken. En een beetje 

vrolijkheid en positiviteit kan iedereen wel 

gebruiken. Ik denk dat iedereen wel een 

compliment verdient in deze bijzondere tijd.  

Want we slaan ons er toch maar mooi 

doorheen met elkaar. We zorgen voor 

elkaar, zien eens een keer extra naar elkaar 

om en blijven vol goede moed. En dat alleen 

is al een compliment waard. 

Bij de receptie ligt het Nationale 

Complimentendag Award 2021. Schroom 

niet, pak er 1, vul het in en geef het aan 

iemand. 

 

Desiree Voskamp 

https://www.vakantiedagennederland.nl/2021/bijzondere-dagen/zomertijd/


 

Week van de liefde. 
Van donderdag 10 februari t/m donderdag  

17 februari was de week van de liefde. In deze 

week zijn er verschillende activiteiten op de 

verpleeghuis etages georganiseerd. Zo zijn er 

Valentijn koekjes gebakken; staat er op de 2e 

etage een ‘Wensboom’: “Als liefde door de maag 

gaat.…. eet ik het liefst….”; is er een romantische 

film gekeken; zijn er kaarten geschreven en 

bloemstukken gemaakt; is er een Verliefd- 

Verloofd-Getrouwd koffer geweest waar allemaal 

spullen van vroeger in zitten over dit thema. Op 

de 1e etage hadden de woonondersteuners 

heerlijke erwtensoep gemaakt. Op Valentijnsdag 

zelf hebben alle bewoners een high tea gekregen. 

Aan de reacties te horen, had de keuken goed 

haar best gedaan, want de high tea was heerlijk! 

Er zat onder andere een heerlijk appelflap bij, een 

hapje met zalm, een slagroomsoes, een bonbon 

en nog veel meer! 

Op donderdag 17 februari kregen alle bewoners 

een rode roos met een gedichtje als afsluiting van 

de week van de liefde.  

Alle medewerkers Welzijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkiezingen 15, 16 en 17 maart 2021. 
In Capelle a/d IJssel kunt u vervroegd op 15 en 

16 maart uw stem uitbrengen als u tot de risico-

groep behoort en boven de 70 jaar bent. 

U kunt deze dagen stemmen op het stembureau 

in het Gemeentehuis, Rivierweg 111 en in de St. 

Paulus bekering, Merellaan 352. Dit zijn de 

dichtstbijzijnde stembureaus in de buurt. Deze 

zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. 
 
 

Op 17 maart kunt u uw stem ook uitbrengen in 

deze 2 stembureaus. Daarnaast is op 17 maart 

ook in de Hoeksteen, Rivierweg 15, een 

stembureau aanwezig van 7.30 uur tot 21.00 uur 

voor iedereen. 
 
 

Per post stemmen. 

Als u 70 jaar of ouder bent, kunt u ook per post 

stemmen. Dit kunt u lezen op uw persoonlijke 

Stempluspas die binnenkort verstuurd wordt. 

 

Wilt u een andere kiezer voor u laten 

stemmen. 

U kunt ook natuurlijk een volmacht geven aan 

een kiezer uit uw gemeente die voor u gaat 

stemmen. Dit is ook na te lezen op uw 

persoonlijke Stempluspas. 

 

 

Wens zoekt talent. 
Mw. Bakker-van Eijk (2e etage) blijkt vroeger orgel 

gespeeld te hebben, vernam een medewerkster van 

de afdeling Welzijn. Ze vroeg me of er hier ook een 

orgel was. Jawel, in het Trefpunt staat een groot 

orgel, dat inmiddels al bijna een jaar nauwelijks is 

bespeeld! Mw. Bakker had daar wel oren naar. In 

februari hebben we 2x samen een uur orgel 

gespeeld. Mw. Bakker zette meteen het ‘riedeltje’ in 

waar ze vroeger het orgel spelen altijd mee begon, 

‘omdat dat zo’n lekker loopje was’. Het was toevallig 

ook de melodie van het lied: ‘Uren, dagen, maanden, 

jaren’ 😉. Al bladerend in liedbundels speelde ze 

verschillende Psalmen, op verzoek van iemand die 

aan het werk was: ‘Midden in de winternacht’ en ook 

kwamen ‘Christus, onze Heer verrees’ en als laatste 

lied ‘Zegen ons algoede’ langs. Of ze het leuk had 

gevonden? “Ik had de hele middag wel willen blijven 

zitten hoor!” Tussendoor kwamen de herinneringen 

over vroeger langs. Het waren mooie, waardevolle 

en gezellige momenten! 

Peter Versloot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velen zeggen dat het een moeilijke tijd is om wat te 

organiseren maar juist wij - woonondersteuners en 

welzijnsmedewerkers – moeten uit onze comfortzone 

treden en creatiever zijn dan ooit te voren. 

De leukste activiteiten zijn volgens ons die 

activiteiten die door enthousiaste vrijwilligers worden 

uitgevoerd, zoals een vrijwilligster die elke week op 

de 1e en 2e etage piano komt spelen, waarbij er 

gezongen en gedanst wordt. Een lach en een traan 

komen voorbij. 
 

Hond Max die langs komt, waar de bewoners dol op 

zijn en die ze koekjes mogen geven. Een vrijwilliger 

die op donderdag spelletjesmiddag heeft met de 

mannen maar ach, als de dames daarbij aansluiten is 

dat natuurlijk ook hartstikke gezellig. 

 

Mariella van de Berg,  

Nicky Ghazi en  

Mandy van Weelie 

                     
                          Felicitaties 
                      
                       Op 9-2-2021 is 

                  Diana de Groot (Zorg) 

           bevallen van een dochter: Willemieke 

 

                             Gefeliciteerd! 



 

Vieringen 
• Bewoners van het verpleeghuis kunnen 

wekelijks op vrijdag om 15.00 uur de 

Weeksluiting meevieren op kanaal 991. 

• Op zondagmorgen kunnen bewoners van het 

verpleeghuis om 10.00 uur de kerkdienst van 

de Dorpskerk op TV-kanaal 991 meevieren. 

• Helaas gaat de Katholieke viering ook in maart 

niet door. Zodra het mogelijk is, wordt deze 

weer hervat. 
 

TV-gids 
Vrijdag 5 maart, 15.00 uur:  

Weeksluiting (Ds. De Kruijf). 

 

Zondag 7 maart, 10.00 uur:  

Kerkdienst Dorpskerk (Ds. Cluistra). 

 

Vrijdag 12 maart, 15.00 uur:  

Weeksluiting (Dhr. Versloot). 

 

Zondag 14 maart, 10.00 uur:  

Kerkdienst Dorpskerk (Ds. V.d. Berg, Gouda, 

jeugddienst). 

 

Vrijdag 19 maart, 15.00 uur: 

Weeksluiting (Ds. Hoekstra). 

 

Zondag 21 maart, 10.00 uur:  

Kerkdienst Dorpskerk (Ds. Cluistra). 

 

Vrijdag 26 maart, 15.00 uur: 

Weeksluiting (Dhr. De Wit). 

 

Zondag 28 maart, 10.00 uur: 

Kerkdienst Dorpskerk (Ds. Cluistra). 

 

Kunt u kanaal 991 niet vinden of staat deze nog 

niet goed ingesteld op uw TV, neem dan contact 

op met Peter of de Technische Dienst. 

 

 

Bijna een jaar… 
Wat te zeggen over het uithoudingsvermogen dat 

we in deze tijd nodig hebben. Al bijna een jaar 

worden we ‘onderdrukt’ door het virus. En dan te 

bedenken dat de mensen 80 jaar geleden 5 jaar 

‘onderdrukking’ hebben moeten doorstaan! Ook 

toen moest je oppassen voor alles en iedereen. 

En ook toen vielen er veel (nog veel meer) 

slachtoffers…  

 

Judith Herzberg schreef 2 gedichten die je allebei 

op de situatie die al bijna een jaar duurt, kunt 

betrekken: 
 

Het duurt altijd langer dan je denkt, 

ook als je denkt: 

“Het zal wel langer duren dan ik denk”, 

dan duurt het toch nog langer dan je denkt. 

 

Er is nog zomer en genoeg. 

Wat zou het loodzwaar tillen zijn,  

wat een gezwoeg 

als iedereen niet iedereen 

ter wille was 

als iedereen niet iedereen 

op handen droeg. 

 

Laten we elkaar tot steun zijn en blijven! 

 

Gedicht: Vogels in de lente (Fedde Nicolai, van: 

www.leesgedichten.nl ) 
In de lente zingen vogels het hoogste lied 

De mus, de merel en nog heel veel meer 

Het is fijn er naar te luisteren, steeds weer 

Ik verwonder mij er altijd over en geniet. 

 

Samen vormen ze een geweldig koor 

Elke vogel zingt zoals hij gebekt is 

Voor mij is het een ware belevenis 

De vogelzang, de hele dag maar door. 

 

Ik zie ze nestelen in de hoge bomen 

Ook in de struiken en in de heggen 

Waar ze straks hun eitjes gaan leggen 

Waaruit dan jonge vogeltjes komen. 

 

In de lente komt alles weer tot nieuw leven 

De bloemen en planten groeien en bloeien 

Elk jaar weer blijft het mij bijzonder boeien 

Dank Heer, voor al het moois ons gegeven. 

 

Houd moed! Heb lief! En blijf op God vertrouwen! 

 

Hartelijke groet, Peter Versloot (06-24476099 / 
p.versloot@hsbdevijverhof.nl ) 

 
 
Pannenkoeken dag. 
Christenen herdenken de dag waarop Maria, volgens de 
joodse traditie, een zuiveringsoffer naar de tempel 
bracht, 40 dagen na de geboorte van Jezus. Later werd 
dit gevierd met kaarsenprocessies – vandaar de naam 
Maria Lichtmis. 
 

In de Keltische traditie verwijst het feest dan weer naar 
het einde van de donkere dagen en de terugkeer van 
het licht, naar lente en nieuw leven. En wat lijkt beter op 
de lentezon dan zo’n lekkere pannenkoek? 
 

 

Wist u dat 
Wist u dat ……. 19 maart 2021 Nationale pannenkoeken dag is? 

Wist u dat ……. Het laatste weekend van maart de Zomertijd ingaat? 

Wist u dat ……. Van zaterdag op zondag 28 maart 2021 de klok 1 uur vooruit gezet wordt? 

http://www.leesgedichten.nl/
mailto:p.versloot@hsbdevijverhof.nl

